
Matteüs 7:25
“Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.”

Opdracht:

1. Waar kun jij op bouwen in je leven? 
Wat geeft jou kracht en zorgt dat je stevig staat? 
Schrijf deze woorden op de papieren bekers.

2. Bouw nu een stevige toren van een laag bekers, een 
dienblad, een laag bekers, een dienblad, enzovoorts. 

3. Denk je dat de toren stevig genoeg is? Dan mag je proberen 
er op te staan! (Iemand moet je wel vasthouden!)


